Christel: 'Al van jongs af aan had ik
verschillende klachten. Ik liep sneller
~ blessures op en had meer last van

~ pijn, maar ik bleef actief en deed
~ graag aan streetdance. Er werd
~ gezegd dat al die klachten kwamen
.~ omdat ik nog in de groei was en als
" kind neem je dat dan aan. In mijn
~ tienerjaren kon ik niet eten zonder
~vreselijke pijn te krijgen of over te
geven. Toen wist ik zeker dat er iets
aan de hand was. Ik ging ziekenhuis
~ in en uit op zoek naar antwoorden,
maar het werd allemaal pas
echt serieus genomen op mijn
zeventiende, toen mijn linkerbeen
5 een dag tijdens de les uitviel en
t meer kon lopen. lk kwam
n de één op de andere dag in een
terecht. Uiteindelijk bleek ik
aandoeningen te hebben,
urologische aandoening
brgde dat mijn been
en maagverlamming,
ik niet meer kon eten. Er
d dat ik waarschijnlijk
el nodig zou
meer zou kunnen
an kreeg ik

k heb een
MAAGVERLAMMING,

sardoor ik niet meer kan eten

istel (20) kwam in een rolstoel terecht en hoorde dat ze nooit meer zou
kunnen eten. Enorm heftig, maar het was ook het begin van veel mooie dingen.

Dat bracht veel veranderingen met
zich mee. De school waar ik op zat
was niet rolstoeltoegankelijk en er
werd niet echt meegedacht over
manieren waarop ik wel naar school
kon gaan. Dat maakte me vaak
verdrietig en boos. Juist door die
houding had ik het gevoel ineens als
minder te worden behandeld, terwijl
ik nog steeds hetzelfde meisje was.
Er werd aangeraden om van de
HAVO naar de MAVO te gaan en
een andere school te kiezen met
betere voorzieningen. |k ben daarom
naar een school voor chronisch zieke
kinderen gegaan. Ik maakte daar

al snel nieuwe vrienden, maar toch
was het moeilijk. Vooral geestelijk,
omdat ik diep van binnen wist dat
ik het niveau had kunnen halen van
de HAVO. Natuurlijk was het fijn om
anderen om me heen te hebben die
zelf ook een beperking hadden en

me hierdoor goed begrepen, maar
ik denk dat het reguliere onderwijs
beter was geweest.'

FRESH STAR

'Ik ben iemand die niet bij de pakken
neerzit en ik probeer dingen altijd
van de positieve kant te zien. Ik wist
dat ik nog net zoveel zou kunnen
bereiken, maar dat ik mijn leven

dan op veel vlakken anders moest
inrichten. Na jaren van het kastje
naar de muur te zijn gestuurd, was
het een opluchting om te weten

wat ik had. Ik zag het dan ook

als een fresh start. Dat ik in een
rolstoel zat en niet kon eten, zou

me niet tegenhouden om ambities
te hebben en mijn dromen waar

te maken. Ik heb een operatie
ondergaan om het slangetje met de
sondevoeding te verplaatsen, zodat

‘Er werd gezegd dat ik
waarschijnlijk altijd een
rolstoel nodig zou hebben en
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nooit meer zou kunnen eten’




het niet meer via mijn neus liep. Nu
ging het slangetje direct naar mijn
darmen. Ik vond het vervelend dat
het zo zichtbaar was, dus zonder
slangetje in mijn neus verder kunnen
was echt een nieuw begin voor me.
Natuurlijk moest ik omgaan met
het niet kunnen eten, maar het was
allang fijn die pijnen niet meer te
voelen. Eerder probeerde ik met
man en macht wat naar binnen

te krijgen, wetende hoe ziek ik me
zou voelen. Niet meer tegen mezelf
hoeven vechten, gaf me een hoop
rust. Ik besloot een vervolgopleiding
te gaan doen en vond een school die
rolstoeltoegankelijk was. Deze was
wel in de buurt, maar het openbaar
vervoer was niet echt toegankelijk
voor mij, dus moest ik met de taxi
naar school. Dat had ik er wel voor
over natuurlijk. Al snel vond ik met
de taxi gaan extra leuk toen ik een
keer instapte bij een bijzonder leuke
jongen als chauffeur. De hele weg
hebben we zo gezellig gepraat; ik
voelde dat we een klik hadden. Elke
keer als ik werd opgehaald, hoopte
ik dat hij het weer zou zijn. De keer
daarna dat hij me ophaalde, bleek
hij het net zo gezellig te vinden,
want hij vroeg me mee op date.
Inmiddels hebben we alweer een
jaar een relatie en hebben we het
samen heel gezellig. Dat is toch
apart, want juist door de dingen die
me zijn overkomen kwam hij op mijn
pad. Wie weet of we elkaar anders
ook hadden leren kennen.'

OP HET PODIUM

'Er kwam ook iets anders op

mijn pad, wat een nieuw begin
vormde voor allemaal mooie
dingen. Afgelopen jaar werd er
geadverteerd dat er mensen werden
gezocht voor de Mis(s)-verkiezing,
waar mensen met een beperking
aan meededen. Ik liet me overhalen
door vrienden en heb me opgegeven.
Alleen al de selectiedag meemaken
was ontzettend leuk. En toen bleek
dat ze me ook nog eens hadden :
geselecteerd voor de finale, die live
op tv zou worden vitgezonden, was
ik helemaal blij! Elke Miss had een

‘Tk 1iet me overhalen door
vrienden en heb me opgegeven
voor de Mis(s)verkiezing’

missie: iets waar ze verandering in
wilde brengen. Mijn missie was om
scholen rolstoeltoegankelijkheid te
maken. |k heb namelijk zelf ervaren
hoe belangrijk dit is. De avond van
de finale vond ik geweldig. Er werd
op een mooie manier aandacht
geschonken aan het hebben van
een beperking, zonder dat er werd
gedaan alsof we zielig waren.
Integendeel; de boodschap was dat
wij er net zo goed mogen zijn. Ik heb
het in de finale tot de laatste vier
geschopt, waardoor ik alle rondes
mee heb mogen doen. Uiteindelijk
verloor ik in de laatste ronde en
werd een ander meisje tot winnaar
gekroond. Toch was voor mij de
avond op ieder vlak geslaagd. Ik
wist dat dit niet het einde zou zijn
van mijn missie. Het zou juist het
begin van een nieuw hoofdstuk gaan
vormen.'

MODELLENWERK

'Na de finale ben ik ambassadeur
geworden van Sue's Warriors,

een stichting die zich inzet voor
meer diversiteit in mode en media.
Waarom zou een rolstoelgebruiker
niet kunnen schitteren op de
catwalk? Ik ben niet alleen
ambassadeur, maar ook model.
Het zorgt ervoor dat ik allemaal
leuke dingen doe, waarvan ik nooit
had verwacht dat ze op mijn pad
zouden komen. Hopelijk kan ik zo
ook uitdragen dat ik ondanks mijn
beperking niet anders ben dan
anderen. Er moet nog steeds een
hele hoop gebeuren om mensen
bewust te maken van het leven met
een beperking. Het betekent niet
dat je dan ineens niets meer kan.
Als mensen horen dat ik een vriend
heb, vinden ze dat soms apart. Alsof

iemand met een beperking geen
liefde kan voelen of krijgen. Of dat
ik een opleiding volg. Dat vinden

ze dan 'heel knap'. Allemaal onzin,
want ik ben niet minder intelligent
door mijn rolstoel. Die mentaliteit
snap ik niet; die is zo achterhaald.
Ik draag graag mijn steentje bij om
daar verandering in te brengen.’

OMSCHAKELEN

'Natuurlijk zijn er dingen die moeilijk
zijn door de aandoeningen die ik
heb. Met de feestdagen vind ik het
extra lastig om niet te eten, want
alles is gericht op het kerstdiner.
Dan beginnen in november de
reclames op tv weer en denk ik:
'‘Ohja, het is weer zover'. [k mag wel
een beetje drinken, dus ik ga wel
gewoon gezellig bij de rest aan tafel
zitten. Dan klets ik wat meer terwijl
anderen eten. Uiteten gaan doe ik
ook met vriendinnen of mijn vriend.
Dan proef ik soms het eten voor de
smaak en spuug ik het daarna weer
uit. Wel netjes hoor haha, ik heb
daarvoor altijd tissues op zak. Zo
kan ik op mijn manier ook meedoen
aan de leuke dingen. Sommige
mensen zeggen dat ze het niet
zouden kunnen als ze nooit meer
konden eten, maar ik heb een vol en
leuk leven. Daarbij weet je nooit wat
er mogelijk zal zijn in de toekomst.
Het is niet dat ik me daaraan
vasthoud. Ik ben heel erg gelukkig.
En als ik naar de toekomst kijk, zie ik
ook allemaal nieuwe dingen op mijn
pad komen. Het was natuurlijk even
omschakelen en ik moest opnieuw
beginnen op veel viakken, maar ik
voel me nu gelukkiger en sterker dan
ooit tevoren.'




